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“Vroeger was alles anders” 
 
Je ouders hebben je grootgebracht 
Normen en waarden bijgebracht 
Als kind dacht je niet te worden begrepen 
Dit voelde als zeer benepen 
 
“Toch was er een band naar vroeger” 
Maar nu, nadat vele jaren zijn verstreken 
Kan ik zeggen, zo is gebleken 
Dat mijn ouders het goed hebben gedaan 
En altijd achter mijn wensen, dromen en fouten hebben bestaan 
 
“Wat is er mis met vroeger” 
Ik ben geworden wat ik nu ben 
En had daarin mijn eigen stem 
Maar de jeugd van heden dag 
Is toch wel van een ander slag 
 
“Vroeger/ Heden?” 
De jeugd van deze tijd 
Gaat met elkaar in de strijd 
Tot in de ochtendlijke uren 
Dit stoort veel van onze buren 
 
“Vroeger: Nee! Dit is het Nu” 
De ouders hebben niet meer het gezag 
Dat ik, kijkend naar vroeger toch wel zag 
Hoop dat dit opvoedkundig weer wordt erkend 
Zodat de bewoners niet meer worden gejend 
 
“Vroeger/ Heden/ Combineren? 
De zich “vervelende” jeugd wil nu een eigen stek 
Dit is door de raad nog te bepalen op welke plek 
Waar de opvoeders blijken te falen 
Moeten te inwoners nu voor betalen 

VROEGER WAS ALLES ANDERS 


